
  

حِيمِ  َّ حْمنِ الر  َّ  بِسْمِ الِله الر 

الْمُب    ۝  حٰم    ﴿ الْكِتَّابِ  ف    ۝  ينِ وَّ اهُ  لْنَّ اَّنْزَّ َّ ا  لَّيْلَّةٍ  انِ  ي 
ا مُنْذِر   َّ َّا كُن  ةٍ انِ  كَّ ارَّ كِيمٍ   ۝  ينَّ مُبَّ ُ اَّمْرٍ حَّ قُ كُل  ا يفُْرَّ  ﴾ فِيهَّ

  ِ َّ سُولُ الله  انَّتْ لَّيْلَّةُ  :  قَّالَّ رَّ ا كَّ ، فَّقُومُوا  إذَِّ انَّ عْبَّ ِصْفِ مِنْ شَّ الن 
مْسِ   َّ الش  لغُِرُوبِ  ا  فِيهَّ يَّنْزِلُ   َّ َّ الله   َّ فَّإنِ  ا،  هَّ ارَّ نَّهَّ صُومُوا  وَّ ا  لَّيْلَّهَّ

غْفِرٍ ليِ فَّأَّغْفِرَّ لَّهُ  قُولُ: أَّلََّ مِنْ مُسْتَّ ا، فَّيَّ نْيَّ ُ اءِ الد  مَّ أَّلََّ    ، إلَِّى سَّ
ت َّى   ا، حَّ ا أَّلََّ كَّذَّ هُ، أَّلََّ كَّذَّ افِيَّ لًى فَّأعَُّ رْزِقٌ فَّأَّرْزُقَّهُ، أَّلََّ مُبْتَّ مُسْتَّ

جْرُ   . يَّطْلعَُّ الْفَّ

Beste gelovigen,  

De Heer van alle werelden heeft vele zegeningen 

voor ons in petto. Een daarvan is morgenavond, de 

15e nacht van Sja'baan, ook bekend als de Nacht 

van Bevrijding (Leyletul-Bera’a). Onze Heer 

spreekt in de Edele Koran over deze nacht: “Ha 

Mim. Bij het duidelijke Boek. (de Edele Koran) 

Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) in de 

gezegende nacht neergezonden. Voorwaar, Wij 

zijn Waarschuwers. Daarin worden alle wijze 

zaken uiteengezet.” (Ed-Doekhan, Verzen 1 - 4) 

Geliefde gemeenschap, 

dit is een bijzondere nacht waarin de Edele Koran 

in zijn geheel werd neergezonden vanaf de 

Bewaarde Tafel naar de laagste hemel. In deze 

nacht ontving de Profeet  het voorspraakrecht 

voor zijn gemeenschap. Allah De Verhevene laat 

overvloedig zegeningen, genade en vergeving op 

ons neerdalen.  

In deze nacht wordt alles wat tot de volgende 

Bera’a-nacht zal gebeuren, van de Bewaarde Tafel 

naar de laagste hemel gestuurd en daar door de 

betreffende engelen ontvangen: geboorte en dood, 

rijkdom en armoede, vreugde en verdriet – het 

volledige lot van de mensheid.  

Djibriel  ontvangt hierbij de boeken over onheil 

en oorlog, Mika'iel   de boeken over voorziening 

en neerslag, Azra‘iel   het boek over 

sterfgevallen en de engel Ismaiel , de gezant 

voor de laagste hemel, het boek over de daden van 

de mensen.  

Deze nacht wordt "Nacht van Bevrijding" 

genoemd omdat er zoveel zonden worden 

vergeven. Onze Profeet  zei hierover: "Als de 

middelste nacht van Sja'baan komt, breng dan de 

nacht door in aanbidding en vast overdag. Want 

Allah zendt van zonsondergang tot dageraad een 

engel naar de laagste hemel, die namens Hem 

roept: 'Wie vergiffenis van Mij vraagt, Ik vergeef 

hem! Wie zijn levensonderhoud van Mij vraagt, 

Ik geef hem zijn levensonderhoud! Wie 

bevrijding van zijn beproevingen van Mij wil, Ik 

bevrijd hem daarvan! Wie dit en dat van Mij 

wil...'" (Ibn Madje, 1388) 

Er zijn echter zonden die voorkomen dat men in 

deze nacht wordt vergeven, tenzij men er spijt van 

heeft. Want de Profeet   zei dat in deze nacht de 

volgende personen worden uitgesloten van 

vergeving en genade van Allah: 

▪ Degenen die deelgenoten aan Allah toekennen 

▪ Degenen die haat, tweedracht en onheil zaaien 

▪ Moordenaars 

▪ Hoogmoedigen 

▪ Machtsbeluste personen 

▪ Degenen die volhardend ontucht plegen en 

alcohol drinken 

▪ Degenen die zich tegen hun ouders verzetten 

▪ Degenen die het contact met familie verbreken 

▪ Beeldhouwers die beelden maken 

▪ Handelaren die bedriegen 

▪ Woekeraars 

▪ Waarzeggers, tovenaars, media en degenen die 

in hen geloven en naar hen gaan 

▪ Degenen die de woorden van anderen 

verspreiden 

Geliefde broeders,  

wie wil genieten van de genade en leiding van deze 

nacht, moet eerst berouw tonen. Het geven van 

liefdadigheid in deze nacht wendt onheil af, en het 

vragen om vergeving leidt tot vergeving. Laten we 

deze nacht verlevendigen met dhikr, het reciteren 

van de Koran, het uitspreken van salawaat en het 

verrichten van gemiste en vrijwillige gebeden, 

zoals het tesbih-gebed.  

Laten we onze Heer vragen om gezondheid, 

welzijn en vergeving voor onszelf, onze familie en 

de gemeenschap van Mohammed . Laten we 

streven naar het welbehagen van onze Heer en 

nooit vergeten dat de terugkeer naar Hem is. 


